
Nieuwsbrief



Terugblik: Een geslaagd eerste koffiemoment!

Begin februari vond ons allereerste koffiemoment met ouders 
plaats. Met een mooie opkomst van 14 ouders zijn we onder 
het genot van een kop koffie in gesprek gegaan over de koers 
van onze school.

Waar we trots op zijn (Onze Parels)

Tijdens een interactieve werkvorm kwam naar voren dat u 
de volgende punten als zeer positief ervaart:
Gezien worden: Leerlingen worden bij ons echt opgemerkt 
als individu.
• Stabiliteit: Een fijn en stabiel team van leerkrachten.
• Onderwijs: Onze keuze voor (zoveel mogelijk) enkele 
groepen en de rust en structuur in de school.
• Sfeer: De laagdrempeligheid en het goede contact met 
leerkrachten.

Samen bouwen aan de toekomst

We hebben ook gesproken over hoe we de samenwerking 
verder kunnen versterken:
• Inzet van Parro: We bespraken de verschillen in gebruik 
tussen de groepen en de wens voor een eenduidige lijn. Ook 
de bereikbaarheid kwam aan bod; ouders gaven aan het 
belangrijk te vinden dat leerkrachten 'uit' kunnen staan. 
• Zicht op ontwikkeling: Er is een wens om ouders nog 
nauwer mee te nemen in de leerresultaten. 

De input van deze ochtend is zeer waardevol en bespreken 
we in het gehele team. 
We organiseren voortaan twee keer per jaar een koffie-
moment; het volgende moment vindt plaats aan het eind 
van dit schooljaar.
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Oudergesprekken Week 11

Wij hechten grote waarde aan de 
samenwerking met u als ouder 
en bieden daarom verspreid over 
het jaar verschillende gespreks-
momenten aan.
Naar aanleiding van het rapport 
dat op vrijdag 6 maart mee naar 
huis gaat, vinden in week 11 
(9 t/m 13 maart) de 
oudergesprekken plaats. Tijdens 
deze ronde nodigen wij de ouders 
van de groepen 1 t/m 7 uit om de 
totale ontwikkeling van uw kind 
(zowel sociaal-emotioneel als 
cognitief) te bespreken.

Inschrijven via Parro:

• Maandag 2 maart: 
Start inschrijving voor ouders met 
meerdere kinderen op school.
• Dinsdag 3 maart: 
Start inschrijving voor alle andere 
gezinnen.



Vooruitblik studiedag: Maandag 2 maart

Terwijl de leerlingen een vrije dag hebben, werkt het team aan de kwaliteit van ons onderwijs:
• Analyse leerlingontwikkeling: Op basis van toetsen en dagelijkse observaties maken we een 
diepe analyse op school-, groeps- en leerlingniveau. We kijken naar wat we zien, wat dit betekent 
en welke vervolgstappen we in de klas zetten.
• Formatie 2026-2027: We maken een start met de groepsindeling voor volgend schooljaar, 
waarbij rust, regelmaat en structuur onze uitgangspunten blijven.
• Teach Like a Champion (TLAC): In de middag vindt onze 3e studiebijeenkomst plaats van TLAC. 
Teach Like a Champion is een methodiek die leerkrachten concrete, praktische technieken biedt 
om de betrokkenheid van leerlingen te verhogen en de instructie nog effectiever te maken. Het gaat 
om kleine acties in de klas die een groot verschil maken in de leeropbrengst en het leerplezier.

Update: Nieuwbouw Kindcentrum

Het proces rondom ons nieuwe Kindcentrum is in volle gang. Nadat we eerder naar de grote lijnen 
hebben gekeken, ligt de focus nu op de details van de terreininrichting en de interieurinrichting. 
We maken keuzes voor kleuren en meubilair die naadloos aansluiten bij onze onderwijsvisie. 
Op dinsdag 3 maart a.s. wordt er gestart met de bouw en ruim een jaar later eind maart 2027 
moet de oplevering van het gloednieuwe Kindcentrum plaatsvinden. 

Meedenkavond voor ouders: 18 maart
 
Wij betrekken u graag bij de ontwikkelingen rondom het Kindcentrum. Bij deze nodigen we u 
van harte uit voor een meedenk-avond over ons Kindcentrum. De avond vindt plaats op 18 maart, 
op OBS De Wije aan de Kolkweiden 2-4 in Wijhe. 
 
Het doel van de avond is om u mee te laten denken t.a.v. de inhoudelijke kant van de 
samenwerking binnen het Kindcentrum. Daarvoor gaan we op informele wijze in gesprek over 
diverse onderwerpen, zoals de gezamenlijke speerpunten en de meerwaarde voor kinderen. 
Waar ziet u voordelen en kansen, welke vragen heeft u en waar liggen uw zorgen. 
Zo kunnen we uw mening in een vroeg stadium meenemen.

Wij betrekken u graag bij 
de ontwikkelingen rondom
het Kindcentrum. 



Programma 18 maart

19.15 Inloop met koffie en thee. 
19.30 Welkom, gevolgd door een korte presentatie over het ontwikkelproces
19.40 In gesprek aan diverse tafels over de inhoudelijke speerpunten van het   
 kindcentrum, over de meerwaarde voor de kinderen en enkele 
 praktische zaken.
20.45  Afronding van de gesprekken en afsluiting van de avond.
 
Wilt u het ons even laten weten als u komt? 
Graag aanmelden via de agenda in Parro. 
 
We hopen u te ontmoeten op 18 maart.
 
Met vriendelijke groet,
Ivanka Jonkman, Francis Aalders – De Bieënkorf
Ruben van der Woude – Mijnpleinschool Wijhe
Manon van Rijssen – OBS De Wije

We zijn er klaar voor: De Instroomgroep!

Met veel enthousiasme kunnen we melden dat we klaar zijn voor de start van 
onze nieuwe instroomgroep. Juf Dorien en juf Michelle hebben de afgelopen 
twee weken ontzettend hard gewerkt om alles gereed te maken.

Het lokaal ziet er sfeervol en knus uit, de eerste kennismakingsgesprekken zijn 
gevoerd en de weekplanning ligt klaar. Complimenten aan de juffen voor al het 
werk dat zij hebben verzet; we hebben zin om van start te gaan!

We hopen u
te ontmoeten!

Het lokaal ziet er
sfeervol en knus uit.



Klusochtend: Handen uit de mouwen op 
18 april!

Op zaterdag 18 april organiseren we een klusochtend 
en we kunnen uw hulp goed gebruiken! Tussen 
10.00 en 12.00 uur richten we ons op een specifiek 
project: de trap voor de oud-papiercontainer.
Zoals op de bijgevoegde foto te zien is, is de huidige 
situatie aan vervanging toe(inmiddels zijn de treden 
doorgezakt). We willen graag dat onze "oud-papier-
ouders" hun werk veilig en prettig kunnen doen. 

Daarom zoeken we voor deze ochtend:
• Meedenkers: Heeft u technisch inzicht of ervaring 
met houtbouw? Help ons een slim en stevig plan te 
maken.
• Materiaal: Heeft u toevallig nog (hard)hout of 
stevig restmateriaal liggen dat we hiervoor kunnen 
gebruiken? Laat het ons weten!
• Doeners: Om samen de eerste stappen te zetten 
naar een gloednieuwe trap.

Samen zorgen we voor een veilige werkplek voor 
onze onmisbare vrijwilligers. 

Meldt u zich aan via Parro? Tot de 18e!

Mocht je de 18e april niet aanwezig kunnen zijn, 
maar kunt u wel iets betekenen mail dan naar 
oudpapier.dewije@gmail.com

Voorleeswedstrijd: Een knappe prestatie 
van Maarten!

Onlangs heeft Maarten onze school vertegenwoordigd tijdens de finale van de voorleeswedstrijd 
van de gemeente Olst-Wijhe. Het was een spannende middag en Maarten heeft het ontzettend
goed gedaan; een prestatie om heel trots op te zijn!

Met de support van meester Stefan, meester Rik en juf Marije op de tribune was het een 
prachtige ervaring. Maarten, gefeliciteerd met dit mooie resultaat!

We willen graag dat
onze "oud-papier-ouders"
hun werk veilig en prettig
kunnen doen. 

Maarten, gefeliciteerd
met dit mooie resultaat!



Tijd voor een
welverdiend feestje!

Letterfeest groep 3

Op vrijdag 13 februari was het een bijzondere dag 
voor de leerlingen van groep 3: het grote Letterfeest! 
Nu alle letters zijn geleerd, was het tijd voor een 
welverdiend feestje!

Het was een dag vol creatieve en smakelijke activiteiten. 
De ochtend begon met een placemat vol letteroefeningen 
en het schrijven van letters op elkaars rug. Na de pauze 
werd er samen een tekst gelezen over het feest en 
maakten de kinderen een prachtige woordenkleurplaat. 
Een van de hoogtepunten was het maken van echte 
lettersoep! Met de hulp van de moeder van meester 
Ruud genoten de kinderen van een heerlijke kom 
tomaten-lettersoep met brood.

De dag werd feestelijk afgesloten met een fanatiek potje 
letterbingo en een gezellig samenzijn met de ouders. 
Iedereen ging vrolijk naar huis met het welverdiende 
letterdiploma en wat lekkers op zak.

GVO en HVO

Als openbare school bieden wij onze leerlingen jaarlijks de mogelijkheid om lessen Humanistisch 
Vormingsonderwijs (HVO) of Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO) te volgen. U als ouder kiest aan 
het begin van het schooljaar zelf voor een van deze vakken; het is dus een bewuste keuze en geen 
verplicht onderdeel. De kinderen die hiervoor zijn opgegeven, komen één keer per week samen om 
stil te staan bij levensvragen en verschillende overtuigingen. 

Bent u benieuwd wat uw kind tijdens deze uren leert? Hieronder leest u een korte update vanuit 
beide vakken.

Een groot compliment aan meester 
Ruud (en zijn moeder) en juf Elske voor 
de fantastische voorbereiding en 
uitvoering van deze speciale dag!



GVO

Juf Margré schreef:
Aan een super enthousiaste groep kinderen heb ik de afgelopen periode mogen vertellen over de 
belevenissen van mensen uit de Bijbel. Daarbij kwamen heel veel herkenbare gesprekken op gang. 
In onze gesprekken komen belangrijke begrippen zoals blijdschap, verdriet, vriendschap, angst, vreugde, 
spanning, hulp, vergeving en vertrouwen ter sprake. Ons eerste thema was reizen en avontuur. We 
leerden veel over de reis en het avontuur van Jozef. Na de reis van Jozef zijn wij gestart met de Bijbelse 
feesten. Kerst kwam het eerst aan bod. De kinderen wisten zelf al heel veel te vertellen over Kerst. 
We hebben gehoord over Kerst zoals dat in de Bijbel staat. Bij Kerst hoort natuurlijk ook een mooie 
licht-knutsel en tekening. Nu leren, praten en werken we over het Pesachfeest en het Poerimfeest. 
Deze feesten gaan over het volk dat bevrijd werd door God. Omdat het vorige week Valentijnsdag was 
hebben we gehoord wie de christen Valentijn was en hoe hij uit liefde leefde. De komende tijd gaan 
we leren, werken en praten over Pasen. 

Hartelijke groet,
Margré Buffinga

HVO

Juf Maroesja schreef:
In de lessen draait het nu vooral om redelijkheid: dat we goed nadenken over 
onze mening en ons gedrag.

De vorige keer hebben we het over liefde gehad naar aanleiding van Valentijns-
dag. We hebben het gehad over vragen als; ‘Vier jij Valentijnsdag?’, ‘Kan je leven 
zonder liefde?’

Op dit moment zijn we met het bouwen van verhalen bezig met behulp van 
de filosoof Aristoteles. Deze filosoof leefde zo´n 400 jaar voor christus in het 
oude Griekenland en vond dat we als mens goed na moesten denken over 
wat belangrijk is, welke keuzes je maakt en hoe je eigenlijk gelukkig wordt. 
De kinderen hebben in de les zelf een verhaal bedacht met een werkblad 
met daarop de 5 bouwstenen van een goed verhaal  (wie is de hoofdpersoon, 
wat wil de hoofdpersoon,  wat is het probleem/obstakel, wat deed de hoofd-
persoon om het op te lossen, hoe liep het af?) Met behulp van drie afbeeldingen 
die ze kiezen uit een hele stapel maken ze hier een verhaal van. Hier mogen ze 
een illustratie bij maken. De verhalen worden daarna aan elkaar gepresenteerd. 
Met de jongsten hebben we dit samen in de kring gedaan. Dat leverde hele leuke 
en grappige ideeën op! Het samen werken aan verhalen zet kinderen aan tot 
creatief en kritisch denken. Het stimuleert kinderen ook om een ander 
perspectief in te nemen en begrip voor elkaar te hebben. En niet onbelangrijk; 
de kinderen vinden het heel leuk om te doen.

Voor meer info over vormingsonderwijs: 
https://www.vormingsonderwijs.nl/voor-ouders/

Een hele fijne krokusvakantie!
Juf Maroesja

De komende tijd gaan we leren, 
werken en praten over Pasen. 

De kinderen
vinden het
leuk om te
doen.




